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SIR JOHN FRANKLIN. 3

graf! Het treurig lot van dezen zeeman met zijne talrijke lotgenooten schokte

in de laatste tien jaren de gemoederen van de geheele beschaafde wereld, en

eerst onlangs gelukte het, de plaats op te sporen, waar hij en zijne 138

lotgenooten de eeuwige rust zijn ingegaan.

Sir JOHN FRANKLIN, de held van het noorden, leidde van zijne vroegste

jeugd af een onrustig leven. Onder gevaren groeide hij tot man op. In het

jaar ^786 aanschouwde hij het levenslicht te Spitsby in Lincolnshire , een

graafschap aan de oostzijde van Engeland tusschen de Humber en de Wash-

boezem. Ter naauwer nood 14 jaren oud, in October van het jaar 1800,

trad hij in Britsche Zeedienst. Het was toen een roemrijke tijd voor de

Engelsche marine ; men streed met den onverwinbaren napoleon ! Terwijl men
dezen de heerschappij op het vastland van Europa niet betwisten kon , spande

men alle krachten in, om hem ter zee het hoofd te bieden. Weldra nam
ook FRANKLIN deel aan de roemrijke daden van zijn volk. Onder hyoe parker

en den »Held van Abukir" *) verscheen op den 30«*e» Maart van het jaar 1801

een Engelsche vloot voor Kopenhagen, met den eisch dat Denemarken het

door PAUL, keizer van Rusland, gevormde onzijdigheidsverbond zou verlaten.

Toen Denemarken weigerde, aan dit verlangen te voldoen, ngtten de Engel-

schen hun verwoestend vuur op de Deensche schepen en batterijen, en be-

haalden, in weerwil van eene bijzonder heldhaftige verdediging, eene volko-

mene overwinning. Ook john franklin had medegevochten in dezen strijd,

—

eenen strijd, waarvan zijn admiraal, nelson, die destijds reeds 105 gevechten

had bijgewoond, zelf zeide, »dat hij eenan zóó vernietigenden nog nimmer

had bygewoonS.'' In het midden der maand Februarij van het jaar 1804

nam john franklin deel aan een zeegevecht, dat een Engelsch eskader, in

de straat var Malakka, tegen een aantal Fransche oorlogschepen leverde. De

laatsten hadden de op de tehuisreis zijnde rijke koopvaardijschepen van de

Oost-Indische Compagnie aangevallen, maar werden door de Engelschen met

bebloede koppen afgeslagen. Een jaar later vocht de negentienjarige jongeling

onder hetzelfde bevel bij kaap Trafalgar tegen de vereenigde Spaansch-Fransche

vloot; hij vocht hier mede in eenen strijd, die wel is waar zijnen admiraal

NELSON het leven kostte, maar met eene geweldige nederlaag van de Fran-

schen eindigde. Negentien Fransche linieschepen werden gedurende een ge-

vecht van slechts vijf uren, vier anderen onmiddellyk daarna genomen, en

Engeland verwierf, door den behaalden buit en de nieuwe bevestiging zijner

») NEL80N. Verf.


